
Uitnodiging
boekpresentatie
Graag nodigen

Gemeente Vlissingen
en

Uitgeverij Walburg Pers

u mede namens Dirk Kolff uit 
voor de presentatie van 

Frans Naerebout (1748-1818) 
en het Vlissingen van zijn tijd
Loods en burger van een stad in verval

door Dirk H.A. Kolff

op 29 april 2022, van 14.00-16.00 uur in Vlissingen

RSVP Graag vernemen we of u in de gelegenheid bent 
te komen, via publiciteit@walburgpers.nl vóór 25 april.

Over het boek
Frans Naerebout, mensenredder, VOC- en marineloods en ‘Vader van het Nederlandse Loodswezen’, maakte in
Vlissingen de Patriotten- en de Bataafs-Franse tijd op een heftige manier mee. Hier speelde zich het leven een
graad feller af dan elders. Smokkelarij, kaapvaart, slavenhandel, Oranjeliefde en Oranjefurie, godsdiensttwist en
burgerstrijd, een bombardement en watersnood, de Franse bezetting – het verval van zijn stad raakte Naerebout
diep. 
     Het verhaal over Vlissingen en de bekende loodsenfamilie Naerebout toont ons het zware leven van eenvoudige
burgers. Toch waren er ook heren die de waarde van mensen als Naerebout erkenden en via patronage
voorkwamen dat ze tot armoede vervielen.

Het boek is voor € 49,99 te koop; meer informatie via www.walburgpers.nl
 

Locatie
Govan Mbekizaal
Stadhuis Gemeente Vlissingen, Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen

Programma
14.00 
14.15 

14.20 

14.40 

15.10 

15.25 

16.30 

 

 
Inloop
Start bijeenkomst, welkom door dhr. Jan Koopman, voorzitter van de regiegroep
Themajaar "De Vlissingse Opstand 1572" 
Bijdrage door prof. dr. N.C.F. (Niek) van Sas, emeritus Hoogleraar Geschiedenis na
1750, Universiteit van Amsterdam 
Bijdrage door de auteur van het boek, prof. dr. D.H.A. (Dirk) Kolff, emeritus
Hoogleraar Universiteit Leiden 
Overhandiging 1e boek aan de Burgemeester van Vlissingen, 
drs. A.R.B. (Bas) van den Tillaar
Afsluiting en napraten met de auteur en genodigden onder het genot van een drankje
Boekverkoop door Boekhandel 't Spui
Einde

 


